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Aan de Heren Luc, Frank en Geert Ameloot en hun Families 

Lepelaarstraat 11 

8400 OOSTENDE  

 

 
   Geachte Heren 

   Beste Luc, Frank en Geert, 

 

   Hiermee betuig ik mijn medeleven in het leed dat u en uw familie treft bij het 

overlijden van uw vader Gilbert. 

   Van zaterdag 9 tot dinsdag 12 februari ben ik met mijn drie dochters in Vilnius zodat ik  

niet  kan deelnemen aan de uitvaartplechtigheid. 

   Zowel op professioneel als op sociaal vlak koester ik de beste herinneringen aan de 

contacten met uw ouders. Uw vader heb ik, in de Zeemacht van toen, leren kennen in 

1960 in Antwerpen/Merksem toen we samen naar de Zeevaartschool gingen, hij in Klas 1 

Mecanicien en ik in de afdeling Dek; een tweede maal in 1967/1968 aan boord van de 

A960 GODETIA waar hij hoofdmecanicien was en ik verantwoordelijk voor de sectie 

dek, het is in die periode dat ik ook uw moeder heb leren kennen. Later waren er 

veelvuldige contacten toen uw vader verantwoordelijkheid droeg in de Logistieke 

Groepering en ik in het Commando Operaties.  

   Gilbert was niet alleen een zeer bekwaam Technisch Officier die zowel aan boord van 

de GODETIA als aan boord van de Fregatten baanbrekend werk heeft verzet in het 

opstarten, het beheer en het onderhouden/herstellen van technische uitrustingen, hij was 

ook een zeer aangename scheepsmakker die met relativerende humor rust bracht in soms 

moeilijke omstandigheden. Ik zal hem mij blijven herinneren in dankbaarheid voor wat ik 

van hem geleerd heb op technisch en op menselijk,vlak.   

  

  

Met mijn hartelijke groeten, 

 

 

 

 

Willy HERTELEER 

Admiraal (b.d.) 
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